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Liefste Chirovrienden, 

Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen!  Dit wil zeggen 

dat er weer veeeel plezier op komst is, nu met nieuwe 

leiding en misschien zelfs wel met een nieuwe groep.  

In dit boekske vind je allerlei informatie over het komende 

Chirojaar en datums die je alvast in je agenda kan 

noteren! Je vindt hier informatie over de (nieuwe) leiding, 

de groepen en wat sfeerbeelden van het afgelopen 

kamp.  

Bij eventuele vragen over onze Chiro, aarzel niet om de 

leiding of hoofdleiding te contacteren. Hun 

telefoonnummer vind je verderop in dit boekske. 

We hopen er alvast een heel fijn Chirojaar van te maken! 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEDANKT!  

Zoals altijd konden we het afgelopen Chirojaar weer 

rekenen op heel wat helpende handen om alles een 

beetje in goede banen te leiden. 

Daarom dit bedankje aan alle mama’s, papa’s, 

oud-leiding en sympathisanten die mee tenten zijn 

gaan opstellen, afbreken, geholpen hebben op de 

smoutebollendag en andere activiteiten. Al jaren 

kunnen we op hun rekenen en daarom mogen we 

niet vergeten hen hiervoor te bedanken, dus… 

BEDANKT!!! 

Wie we ook zeker niet mogen vergeten zijn onze 

geweldige Cookies. Ook dit jaar zorgden zij weer 

voor het allerlekkerste eten op kamp! 

 

We hopen dat we ook dit jaar weer op jullie steun 
kunnen rekenen, samen staan we sterk!   

 
DANKUWEL!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze Chirofeesten worden mede mogelijk gemaakt door 

onze sponsors! Ook aan hen een dikke DANKUWEL!  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat is Chiro nu precies? 

Al vele jaren wordt er op zondagnamiddag van 14u tot 

17u een leuke namiddag georganiseerd voor kinderen 

waar ze zich rot kunnen amuseren met vriendjes en 

vriendinnetjes.  

Onze Chiro is dit jaar verdeeld in 5 groepen, deze zijn: 

 

 

 

 

Iedereen is welkom! Je kan op een zondag gewoon 

eens een keertje langskomen, een dagje meespelen 

met jouw leeftijdsgroep en als het je bevalt kan je lid 

worden van de grote Chirofamilie! Het jaar wordt 

traditioneel afgesloten met een groot Bivak, 10 dagen 

dolle pret (of 7 dagen voor de kleinste die nog niet zo 

lang van huis willen zijn) weg van de bewoonde wereld. 

Als  je  zin  hebt, kom gerust eens een kijkje nemen aan 

onze  Chirolokalen. De activiteiten starten om 14u en 

eindigen om 17u. 

Helaas blijven ook wij niet gespaard van de 

opgeslagen kosten zoals de verzekering... Daarom 

bedraagt ons inschrijvingsgeld vanaf dit jaar €35.  

1. Speelclub: 1ste-2de  leerjaar 

2. Flurki: 3de-4de leerjaar 

3. Rakwi: 5de-6de leerjaar 

4. Tito: 1ste-2de middelbaar 

5. Kaspi: Keti + Aspi: 3de-4de + 5de 

middelbaar 
 



ZONDAGNAMIDDAG 

Hoe ziet een ‘gewone’ Chirodag eruit? 
 
 

 

13u45 Opvang van de leden aan het Chiroheem 
(Indien leden vroeger aanwezig zijn is de leiding 

niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen) 
 

14u Begin van de activiteiten: 
 De Chiro begint met een formatie, elke 

groep zingt zijn eigen afdelingslied. 

 Dagactiviteiten: De leden komen naar hun 
leiding en de activiteiten beginnen, dit kan 1 

groot spel zijn of meerdere kleinere spelen.  

Iedere   week wordt er een programma 
voorzien.  Elke Chirodag worden ook 1 of 2 

drankjes voorzien (1 jeton per drankje). 

17u Einde van de  Chironamiddag  
 

 

Indien er speciale activiteiten gepland staan of 

de kids iets speciaals moet meebrengen worden 

de leden of ouders daar op voorhand voor 

verwittigd. 

Je fiets meebrengen wordt aangeraden! 

 

 

 



Liedjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELCLUB 

Kiekeboe, wat ben ik blij, 

Bij de speelclub, bij de speelclub. 

Kiekeboe, wat ben ik blij, 

Bij de speelclub hoor ik bij! 
 

FLURKIE 

Hopsasa tralala flurkies overal Het is 

zo fijn om bij te zijn flurkies bovenal 

Heuj! 
 

RAKWI 

Zet je groene bril maar op 

Om de rakwiploeg te zien. 

Een verhaal, een lied van een, 

Krijgt applaus van iedereen. 

We sluipen door het bos, 

’t avontuur dat trekt ons aan. Van 

indi-boy en cowboy-aan. Hoy, 

hoy! 
 

TITO 

Bij de tito’s zit je goed, 

Van je kikker wordt je kwikker, voel 

de kriebels in je bloed. 

Bij de tito’s zit je goed! 
 

KETI 

Blauw, wauw, wauw 

Mêrretseketi’s zijn we 

En onze kreet is: 

Gooi je baksteen niet weg! 

Hevig intens en als vriendenploeg 

vurig 

Zijn we blauw-is-spelturig 

Maar met ieder zijn zeg! 
 

ASPI 

We beleven gekke spelen Ook al 

staan we aan de rand Van het 

grote Chiroleven 

Wij zijn immers aspirant! 
 



De leiding 

De veebee ( VolwassenBegeleider) 

 

 

 

 

 

 

Speelclub ( 1ste-2de leerjaar) 

 

 

 

 

 

 

Jonas Van de Weyer 

Gestelsesteenweg50 

2450 Meerhout 

0474 13 51 10 

 

 

 
                 

 

             

Zoë Mertens 

Rooiaarde 14 

2450 Meerhout 

0499 47 79 18 

 

Mirte Van de Ven 

Bokkenrode 14 

2450 Meerhout 

0470 60 46 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flurki (3de-4de leerjaar) 

 

 

 

 

Renée Borremans  

Olmsebaan 70 

2450 Meerhout  

0470 74 00 44 

 

 

 

 

 

Ruben Deckx 

Meidoornstraat 6 

2450 Meerhout  

0498 79 83 82 

                    

 

 

               

      

            

             

Britt Simons  

Plein 23  

2430 Laakdal  

0470 73 11 00 

Jinte Van Braband 

Vlasstraat 18  

2450 Meerhout 

0499 74 45 88 

 

Tom Beckers 

Kerkstraat 6 

2430 Vorst-Laakdal 

0491 11 46 40 

 



 

 

 

 

  
 

Rakiwi 5de-6de leerjaar  

 

 

 

 

Ruben Gielen 

Halfweg 19  

2450 Meerhout  

0468 43 51 95 

Kobe Huygens  

Vlasstraat 8  

2450 Meerhout  

0468 22 82 65 

 

  

              

 

                

                

                     

Rakwi (5de – 6de leerjaar) 

Tijs Dillen  

Kapellestraat 81 

2450 Meerhout  

0468 57 93 57  

Maxe Peeters 

Kapellestraat 66 

2450 Meerhout 

0486 33 85 97 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tito 1ste-2de middelbaar  

 

 

 

 

            
 

 

 

               

 

           

  

 

              
  

Milan Peeters  

Vlasstraat 4  

2450 Meerhout  

0484 21 76 36 

 

Gilles Borremans  

Olmsebaan 70 

2450 Meerhout  

0470 74 00 45 

Lotte Daems  

Kapellestraat 120  

2450 Meerhout  

0470 76 45 06 

 

Nona Peeters  

Vlasstraat 4  

2450 Meerhout  

0487 55 04 48 



Tito (1e – 2e middelbaar) 

 

 

 

Lisa Machiels 
Jagersweg 37 

2450 Meerhout 

0496 41 36 17 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Van Baekel 
Rooiaarde 8 

2450 Meerhout 

0471 57 42 88 

 

 

Daan Hus 

Laagland 29 

2450 Meerhout 

0475 77 90 75 

 

 

Zita Mertens  

Kapellestraat 58 

2450 Meerhout  

0468 28 07 87 

 



Kaspi (Keti + Aspi 3de-4de + 5de 

middelbaar) 

 

 

Marieke Baecke  

Eikenboomlaan 19 
2450 Meerhout 

0468 31 27 65  

 

 

 

 

 

 

 
Nina Verheyen  Aspi 

verantwoordelijke 

Hoogstraat 12  
2450 Meerhout  

0468 41 21 01 

Lowie Smets 

Engstraat 49 

2450 Meerhout 

0478 83 14 69 

 

Niels Verheyen 

Hoogstraat 12 

2450 Meerhout  

0468 10 95 17 



Helaas moeten we ook afscheid 

nemen van… 

Sietske Smet  

Mijn mooiste Chiro herinnering:  
“Mijn favo herinnering is denk ik het hele  

Aspi-jaar. Daar hebben we echt een vrienden- 

groep gevormd die altijd een mooi plekje zal  

hebben in mijn hart. Abstrakt organiseren,  

biertjes naar onszelf vernoemen, vakanties plannen (die we dan niet 

hebben kunnen doen ), tripje naar Antwerpen waar we gepresident 

hebben tot we niet meer konden en Kiana die de saus nogal naar 

cavia vond smaken. Wat een klepper van een jaar!” 

 

Jitse Van Bael 

Mijn mooiste Chiro herinnering:  

“Mijn speelclubbers die de flurki’s verslaan tijdens  

de honkbal. Ongeziene prestatie, eentje voor in  

de geschiedenisboeken. Bocholt, 19 juli 2023” 

 

Jente Van de Weyer  

Mijn mooiste Chiro herinnering: 

“Op weekend als eerste jaar aspi. Toen hebben  

we heel de nacht gekaart en gezelschapsspellekes  

gespeeld. Ineens was het al licht en niemand had  

door da we heel de nacht waren bezig geweest 

omdat er zo veel sfeer was, haha.” 

 

 



Elouise Reynders 

Mijn mooiste Chiro herinnering:  

“Voorlopig is mijn mooiste Chiro- 

herinnering: 2 daagse als Aspi op  

kamp. Was zalig om met al je vrienden 

 zotte dingen te doen. Hopelijk komen  

er nog veel mooie herinneringen bij !!” 

 

 

Senne Meuleman  

Mijn mooiste Chiro herinnering: 

“Elk kamp was GE-WEL-DIG!”  

 

 

Jarne Van Braband  

Mijn mooiste Chiro herinnering: 

“Goh euhm ja gwn altij het me allemaal  

same zijn op kamp enzo denk ik...” 

 

 

Siegen Mertens 

Mijn mooiste Chiro herinnering: 

“11 jaar op de Chiro zitten en ieder jaar  

afsluiten met een geweldig kamp zal ik 

nooit vergeten!” 

 

 



Tibe De Peuter 

Mijn mooiste Chiro herinnering:   

“Mijn mooiste herinnering was  

het laatste Chirokamp!” 

Braam Smet  

Mijn mooiste Chiro herinnering:  

“De moment waarop ik op kamp naar het  

ziekenhuis moest met mijn hand en 2 dessertjes  

mocht eten haha.” 

 

Kenneth Machiels  

Mijn mooiste Chiro herinnering:  

 

 

 

 

 

 

Kiana Geukens  

Mijn mooiste Chiro herinnering:  

“De leefweek met de Aspi’s! Samen  

koken, lachen, spelletjes spelen, ... Een  

week om nooit te vergeten. Een jaar om  

nooit te vergeten! De Chiro om nooit te  

vergeten! XXX”  

 



Speelclub 

De grote Chirokampwoordzoeker: Speelclub editie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flurki   

 

Het Chirojaar is razend snel voorbijgevlogen…  

de leuke zondagen die we samen beleefd hebben zijn 

afgesloten met het Chirokamp. We hebben de 10 dagen 

opgevuld met veel leuke activiteiten.  

We hebben gestreden over wie de beste boerderij kan 

uitbaten, op allerlei verschillende manieren gegeten, een 

Flurkiparty gehouden en nog veel meer…  

We hebben zelfs ontdekt dat safaridieren kunnen touwtje 

springen.  

Ondanks het iets mindere weer hebben we toch het 

beste er uit gehaald.  

Wij, de Flurkileiding, hebben er hard van genoten en 

daarvoor willen wij jullie ook bedanken!  

 Groetjes de flurki leiding  

 

 

 

 

 



Rakwi 

Met de Rakwi’s op kamp was een hele belevenis. We zijn ons kamp 
gestart aan het station van Mol, hier hadden we al meteen 30 minuten 

vertraging met de trein. Na een langere tijd dan verwacht waren we 
aangekomen in Overpelt. Hier hebben we ons geamuseerd in de 

speeltuin. Vervolgens hebben we de bus genomen naar Bocholt om 

naar de kampplaats te gaan. Iedereen vol spanning hoe de kampplek 
er ging uitzien. 🙈 Wat ze wel meteen zagen staan op de kampplaats 

was het zwembad. Hop iedereen het zwembad in, en natuurl ijk de 
bekende draaikolk maken.  

 

We hebben heel veel activiteiten gedaan zoals het grote maffiaspel, 
het Jumanjispel, we zijn op trektocht geweest naar een zwembad,… . 

We zijn er ook achter gekomen dat de Rakwi’s heel goed zijn in zichzelf 
vermommen.  

We hadden ook een heel jaar door goed geoefend voor het grote 
honkbal toernooi op kamp. Elke dag op kamp als we aan de leden 

vroegen wat willen jullie doen was het antwoord HONKBAL!! Jammer 

genoeg konden we niet winnen van die smerige Tito’s. Maar ze hebben 
toch allemaal kei hard hun best gedaan. De Rakwi leiding is trots op 

jull ie! 💖💪 

 
En dan kwam het einde van het kamp in zicht. Natuurlijk wilt dat 

zeggen kampvuur. Met het leuke toneeltje van de Rakwi’s hebben we 
ons kamp afgesloten.  

 
Namens de Rakwi leiding willen we iedereen die mee is geweest 

bedanken voor het mega top geslaagd kamp. 💚 

 

Tot snel! 💚💚 

Groetjes Jinte, Zita, Siegen, Tibe en Jarne 

 



Tito 

Hey liefste Tito’s 

Wat een ongelofelijk leuk jaar hebben wij er samen op zitten! Dat 

ongelofelijke jaar hebben we afgesloten met een fantastisch 

kamp! “Bij de Tito’s zit je goed” hebben wij zeker en vast bewezen.  

Nu jullie allemaal een seksdiploma op zak hebben, weten hoe je 

moet vechten als een piraat, iedere levensfase al eens hebben 

doorstaan, ... weten wij dat jullie klaar zijn voor het volgende 

Chirojaar!  

Jullie hebben bewezen dat jullie sterk staan als groep en van elk 

moment het beste kunnen maken! Tito’s, we hebben van jullie 

genoten!  

Dank jullie wel voor dit geweldige jaar!!! 

En als afsluiter nog 1x...  

“Geef mij een tent en een slaapzak 

Met de Tito’s kunnen wij het aan 

Bij de honkbal hebben wij 

de Rakwiploeg verslaan  

we konden  

zelfs de Keti’s aan”  

... en nu jullie   

Veel groetjes van jullie leiding 

Maxe, Milan, Braam, Tom & Mirte  

Over & out...  

 



Keti 

Keti is als een sigaret, je raakt verslaafd ja tot en met. Het Chirojaar 

zit er op en dus is het tijd om eens terug te blikken op enkele 

hoogtepunten.  

Zoë's hoogtepunt: na de super verschrikkelijke natte rit van 

Toverland naar onze slaapplaats op weekend, was mijn 

allergrootste hoogtepunt, de kapsalon met gegrilde groenten, om 

01:00 's nachts.  

Britts hoogtepunt: tijdens de uitstap naar de boerderij op kamp 

was iedereen enthousiast, iedereen voelde zich terug kinds en 

heeft er van genoten. Van dieren knuffelen tot melk drinken.  

Lowies hoogtepunt: mijn hoogtepunt is de leefweek, we hebben 

zoveel gelachen dat de tranen van mijn gezicht liepen.  

Jaspers hoogtepunt: mijn hoogtepunt is het verlies bij de honkbal, 

iedereen bleef strijden voor de winst, ook al voelde we dat het 

niet meer kon, toch gaf niemand op en toonde we dat wij, Keti’s, 

echte doorzetters zijn. + de melkautomaat! 

Bedankt voor het leuke jaar! 

 

 

 

 

 

 



Aspi 

 

ASPI !  

Het plezantste en laatste jaar voordat deze toppers leiding 

worden. En of het een plezant jaar was!  

We hebben vanalles gedaan... Zotte, grappige, leuke en 

geweldige dingen.  

Nona vond Abstrakt het leukste! De beste fuif van Meerhout 

natuurlijk.  

Tijs, Kobe, Ruben & Ruben vonden kamp het leukste. 10 dagen 

spelletje spelen, goei eten wa wilde nog meer?  

Renee vond het weekend aan zee t plezantste.  

Lotte vond 2 daagse op kamp t leukste. Veel te ver fietsen maar 

dat hadden we er voor over om te gaan waterskiën & op de 

banaan te zitten!  

Volgens Gilles was het weekend aan de zee “de shit” maar het 

kamp was ne goeie afsluiter! 

En kenneth en Kiana vonden heel het Aspi-jaar GEWELDIG!!!  

Jullie worden TOP-leiding  

Kusjesss xxx 

 

 
 



Uniform verkoop  

Uniformen zijn kleren die vuil mogen worden en die wel 

tegen een stootje kunnen. Met een uniform zijn de leden 

ook allemaal erg goed te herkennen in een grote groep. 

Het is helemaal niet de bedoeling dat ze in hun mooiste 

kleren naar de Chiro komen. Een uniform aanschaffen is 

vrijblijvend. 

Waar? 

Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de 

Banier. Dit is een winkel waar je uniformen en andere 

benodigdheden die te maken hebben met de Chiro kunt 

kopen. 

We bieden ook een ander alternatief. Elk jaar houden we 

een uniformverkoop, dan kan je op de Chiro een rok, T-

shirt, broek of hemd komen passen en bestellen.  

Deze zullen doorgaan op 24 september en 1 oktober van 

13u30 tot 14u en van 17u tot 17u30 aan het Chiroheem. 

Dit jaar hebben ouders ook weer de kans om Chirokleding 

van hun zoon/dochter te verkopen in onze koopjeshoek. 

Deze kledij kan je binnenbrengen bij Brenda Goossens, 

Vlasstraat 18 in Meerhout. Graag even een belletje 

vooraleer je langs komt op het nummer 0494 64 40 43. 

 

 



Jaarprogramma 

Doorheen het jaar zijn er ook andere toffe activiteiten! Op 

deze zondagen is het geen gewone Chironamiddag, 

maar is het bijvoorbeeld een hele dag.  

Noteer volgende data zeker in jullie agenda’s. 

20 oktober  Dag Van de 
Jeugdbeweging 

19 november  Geen Chiro   

26 november  Christus Koning 

24 december  Geen Chiro  

31 december  Geen Chiro  

18 februari  Smoutebollennamiddag 

7 april  Paasfeest  

26 – 28 april  Groot Chiroweekend!  

16 juni  Geen Chiro   

23 juni  Geen Chiro   

30 juni  Geen Chiro   

11-21 juli  Chirokamp naar ??? 

 

Na elk trimester ga je  
Jetonverkoop:  

 Iedere zondag van de maand september 

 Eerste zondag van elke maand 
 Je kan altijd online jetons bestellen 

(www.chiroberg.be) 

 



“t’Boekske” 
kan je altijd terugvinden op onze website 

(www.chiroberg.be), hierin staat meer info over wat er 

nog allemaal gaat gebeuren. Ook staat er steeds per 

groep een kort verslag over wat er de afgelopen tijd 

gebeurd is qua activiteiten etc. Doorheen het jaar krijgen 

de kids ook een papieren exemplaar mee. Zo hebben we 

het startboekske, Kerstboekske, Paasboekske en het 

kampboekske.   

 

Check ook zeker je mail of onze Facebookpagina voor 

extra informatie en foto’s. 😊 

 

 


